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God wil zonen
door Arie van der Stoep

God wilde zonen. Als een echte vader. Zonen in wie Hij zichzelf zou kunnen herkennen. Die

zouden zijn zoals Hij. En zouden doen zoals Hij. Vanuit een volkomen eenheid en

gelijkgezindheid met hun Vader. Zonen die de belichaming van zijn goddelijkheid en

heerschappij over zijn schepping zouden zijn. (1)

Zo schiep Hij Adam: Naar zijn beeld, als zijn gelijkenis. (2) Zoals mensen van een kind soms zeggen: ‘Hij

lijkt op zijn vader,’ zo kon je in Adam zien wie zíjn Vader was. Zo had God het bedoeld... En zo bedoelt

Hij het vandaag nog steeds!

Bevoegdheid

Want weliswaar werd door de zonde het beeld van God in ons teniet gedaan. Maar daarmee

veranderde Gods plan niet. Het staat nog vierkant overeind. (3) Hij wil mij terugbrengen tot het zoon

van God zijn. En tot die diepe relatie met Hem die daarbij hoort.

Daarvoor is bekering nodig. Daarvoor is het nodig, dat ook ik herstel wil van die relatie met Hem en

van het beeld-van-God-zijn. Dat ik mij daartoe desnoods opnieuw tot Hem bekeer. Tot het volgen van

zijn wil, tot het luisteren naar Hem. En tot Jezus, als mijn redder en als dé Zoon van God. Waarom kan

dat nodig zijn?

Omdat God mij iets wil geven. Omdat Hij ‘allen die Jezus aangenomen hebben, macht heeft gegeven

om kinderen van God te worden,’ macht om een zoon te worden. (4) Welke ‘macht’ of ‘autoriteit’ is dat?

Dat is de bevoegdheid, het recht, om vervuld te worden met de Heilige Geest. (5) En ook die is nodig!

Volkomen eenheid

Want Hij is het, die samen met mijn geest getuigt - bevestigt - dat ik een kind van God ben. (6) En dat

ik als kind van God een erfgenaam van Hem ben. (7) Een zoon, die de heerlijkheid van zijn Vader - God

- erft. (8) De heerlijkheid die ook Jezus ontving, (7) nadat Hij volmaakt de wil van God had volbracht.

En die macht, dat recht, om een kind van God te worden en met de Heilige Geest vervuld te worden, is

tevens nodig, omdat die de belofte inhoudt, dat Gods Geest dan met kracht in mij zal werken. (9) Zodat

ik die zoon van God word die Hij bedoelt. Een zoon, in wie ieder om hem heen de liefde van de Vader

kan leren kennen. Een zoon die leeft en handelt in volkomen eenheid en gelijkgezindheid met zijn

Vader. Wil ik dat?

Uit de Bijbel:

(1) Genesis 1:28.

... Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst (= regeert - AvdS) ...

(2) Genesis 1:26.

En God zei: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis ...

(3) Romeinen 9:26.



En ... ter plaatse, waar [tot hen] (= tot de niet-Joden - AvdS) gezegd was: jullie zijn mijn volk niet, daar

zullen zij genoemd worden: zonen van de levende God.

(4) Johannes 1:12.

... allen, die Hem (= Jezus - AvdS) aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen van

God te worden, hun, die in zijn naam geloven.

(5) Galaten 4:4-6.

... zijn Zoon uitgezonden, ..., opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen. En dat jullie zonen zijn (kun

je hieraan zien - AvdS): - God heeft de Geest van zijn Zoon uitgezonden in onze harten, die roept: Abba,

Vader (Hij maakt dat ook wij God als onze Vader gaan zien - AvdS).

(6) Romeinen 8:16.

Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen van God zijn.

(7) Romeinen 8:17.

Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en medeërfgenamen van

Christus ... om ... te delen in zijn verheerlijking.

(8) Hebreeën 2:10.

Want het paste Hem, ..., om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, ...

(9) Efeziërs 3:14-16.

..., opdat Hij jullie zal geven, om, ..., met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in jullie innerlijke mens.
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